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In uw handen o Heer, leg ik mijn geest en mijn

leven|

Om in deze Eucharistieviering
en in uw gebed te gedenken de ziel
de Heer

GERARD CATTOIR

echtgenoot van Mevrouw
ALICE VERDONCK
Geboren te Uitberc en op 23 oktober 1911 tot zijn
Heer teruggeroepen, te Gent op 25 september 1971.

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen.
Lid van de bond van het H. Hart en bestuu-slid van

de duivenbond .Rep of niet,

Aan God alleen is het uur van onze dood be-
kend, gelukkig daarom de mens die zich door een
deugdzaam leven heeft voorbereid en die zo
trachtte te leven zoals hij wenste te sterven.

Een sterke man, nog in volle werkkracht, slacht-

offe: van een werkongeval. Welk een ontstellend »
tijding voor zijn noastbestaanden! Welk een ont-
roering bij zijn menigvuldige vrienden en trouwe
werkmakkers! Eén grote troost: wij mogen terug-
blikken op een man met kristelij ke overtuiging die
steeds zijn evenmensen wilde helpen. hoe moeilijk
of lastig het ook was In dienstbetoon heeft hij
steeds geleesid, in dienstbetoon werd hij dodzlijk

wirw, indeken_ be

getrofien.

Heer, de dagen van de mens zijn kort, het ge-
tal zijner maanden zijn in Uw handen gij hebt aan
zijn leven palen gesteld die hij niet kan overschrij-
den. (Joh. 14, 5)

Duurbare echtgenote, kinderen en familiele-
den, ik weet dat mijn heengaan U pijnlijk treft, maar
ik zeg U, troost U en betrouw op God, weet dat ik
van hierboven met U verenigd blijf.

Beste Vrienden, ook u dank ik om uw meevoe-

len. Wees mij indachtig in uw zondagmis.
Jezus. Maria, Jozei.

Voor Uw blijken van genegenheid
en Uw vrome gebeden, danken U:

De families: CATTOIR, VERDONCK en VAN DE
WIELE.
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