Coleta Cattoir

Geboren op 11-12-1898 te Uitbergen
Overleden op 01-12-1963 te Wichelen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

t BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Mevrouw

COLETA CATTOIR

Weduwe van Mijnheer
AUGUSTINUS VAN DE PUTTE

Geboren te Uitbergen, op 11 december 1898 en
godvruchtig overleden te Wichelen, op 1 de-
cember 1963, versterkt door het H. Oliesel

in extremis.

«Voor U, Heer, is geen mens gerechtvaar-
digd, tenzij gij hem vergiffenis schenkt van
al zijn zonden. Verpletter haar niet bidden
wij U, onder Uw vonnis, zij die toch bij U de
waardevolle aanbeveling heeft van haar
kristelijk geloof. Dat =zij door de bijstand
Uwer genade moge ontkomen aan het oor-
deel Uwer wraak, zij die in haar leven toch
was getekend met het teken der H. Drievul-
digheid,» Zo bidt de priester na de Requiem-
mis bij God om barmhartigheid voor de af-
gestorvene vooraleer het stoffelijkk overschot
aan de aarde toe te vertrouwen.

Dat de Heer haar in Zijn grote barmhartig-
heid opneme, en haar vergeve wat zij uit
menselijke zwakheid zou misdaan hebben,

Duurbare kinderen, familieleden en vrien-
den, mijn plots heengaan uit uw midden,
treft u voorzeksr hard. Vindt troost in de
overtuiging van uw geloof. Ik vervoeg nu
vader in de eeuwigheid : de liefde die wij
u hebben toegedragen in ons aardse leven
zullen wij U blijven toedragen, om u te hel-
pen in de harde strijd van het dagelijkse
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leven. Blijft altijd de goede herinnering be-
houden aan wat wij voor u deden en bidt
veel voor onze zielerust.

H. Maria, Moeder van Smarten, sta ons
bij in deze harde beproeving en bid voor ons.
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Mr en Mw CGustaaf Van de Meirssche-Van
de Putte ;

Mr en Mw Albert Van de Putte-Verbeke ;

Mr Philemon Van de Putte;

De Familien VAN DE PUTTE, CATTOIR,
DE GROEVE en VAN DEN ABBEEL

danken U voor de blijken van genegen-
heid en kristelijke deelneming hen be-
toond bij het overlijden van hun be-
minde moeder, schoonmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Mevrouw COLETA CATTOIR

Drukk. De Nil, Wichelen.




