Jeanette Bayens

Geboren op 05-05-1920 te Uitbergen
Overleden op 10-04-2009 te Berlare

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Jeanette weduwe van Marcel Pauwels, werd geboren te Uitbergen op 5 mei 1920 en is godvruchtig overleden te Berlare op 10 april 2009

Geliefde moeder zoals duizenden andere maar toch zo anders,
Je tuin, je bloemen, en jouw boeken, gaven je de vreugde en de accenten in je leven.
Zorgzaam als je was hield je alles netjes in harmomy.
Eerwvoudige dingen bijzonder maken, dat was jouw geheim en dat maakte jou uniek.
Je was voorbereid en wachtte berustend op je einde,
De tuin blijfft nu achter en de bloemen zullen, zoals jij... langzaam verwelken en de sporen van jouw bestaan zullen stilletjes aan verdwijnen.

Maar zo mogi als jouw bloemen, zo mooi was je ook en in ons hart blijf je leven en zullen we je blijven gedenken als de bescheiden en zachtaardige
moeder die je was voor ons, en j& omgeving.

Wereldse rijkdom kende je niet, maar je was rijk van geest,

Met die rijkdom heb je ons verlaten. : J,-'
Ma we zullen je missen. /h

Wij de kinderen, kleinkinderen, en achterkleinkind van Jeanette
waarderen uw blijken van deslneming,


http://www.indeken.be/

Liefdevol aandenken aan

mevrouw
Jeanette Bayens







