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Door de poort van de dood, treedt de kristen
in het huis van de eeuwige vrede.
+
Door dit aandenken vragen wij U een gebed
voor de onsterfelijke ziel van Mevrouw

ANGELE BAYENS

weduwe van de heer

FRANS HAENTJENS

geboren te Uitbergen, op 8 oktober 1882 en
er zacht in de Heer ontslapen, op 1 december
1973. Yoorzien v/d H. Sakramenten der zieken
11d van de confrerie van ket H. Harl,
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— De hoge jaren zijn een erekroon, indien zij
op de weg der gerechtigheid beleefd worden,
— De duurbare overledene was een vrouw van
diepe godsdienstzin. Schoon is haar dood om-
dat zij haar levenlang de Heer in alle eenvoud
heeft gediend, die de ijdelheden van de wereld
niet heeft nagelopen en die de zonde heeft
gevlucht als het grootste kwaad.
— Voor- en tegenspoed liggen op onze levens-
weg gezaaid... een zware slag in haar hoge
ouderdom was het plots afsterven van haar
dochter. En toch was haar woord: «'t is
Gods wil » !

— Zoals zij bij iedere Hoogdag, Onze Lieve

Jwww. indeken.be

Heer tegemoet zag, zo was haar sterven een
gaan naar de Heiland.

— Beminde kinderen en kleinkinderen, ik
dank u voor uw genegenheid die ik zovele
lange jaren mocht ondervinden.

Mijn beste Lisa, mijn goede geburen en allen
die mij opzochten, ik dank u allen. Moge er
nog lang verteld worden over die eensgezind-
heid, om dit voorbeeld na te volgen van die
kleine, stille woonst.

Veel heb ik gebeden in mijn stille uren,
doet het ook eens voor mij en onze geliefde
overledenen.

Dat zij ruste in vrede bij de Heer,

Yoor Uw blijken van genegenheid en
Uw gebeden, danken wij U van harte.
De families HAENTJENS,
BAYENS en
EECKMAN.
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