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"Ik ben de verrijzenis en het leven'' Joa. 11,25
t

Bid God voor de ziel van

Mevrouw
Germaine BERENS

echtgenote van Miinheer Gerard DE GRAEVE

geboren te Heist, de 13 maart 1926 en god-
vruchtig overleden te Blankenberge, de 8 okto-
ber 1977, bediend met de troostmiddelen wan
ons geloof.

** Eens zal ik weten
hoe het hierna zal zijn
of het daar wel allemaal gemeend
of uiterlijke schijn zal zijn.
Of het niet zal zijn als hier beneden...

Zo begint het laalste gedicht dat zij schreef. Nu
weet zij het. Nu weet zij hoe de Heer het vele
goede waardeert, dat er in haar was, hoe hij elk
uur van opoffering, elk moment van meeleven, elk
uur van zorg en werken voor wie haar dierbaar
waren, de volle waarde kan geven.

Maar voor ons die achterblijven is het verlies
zo schriinend. Verdriet legt banden om ons spre-
ken, en snoert ziin piin in de wrange vraag hoe
het nu verder moet. Het is jammer dat zij moest
sterven. Maar voor haar zijn we blij, dat de
Heer, nu zij gestorven is, de hand naar haar
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heeft ultgestrekt. Zij kan op zoveel manieren ver-
der leven in ons, zoals zij verder leeft in de nooit
vergetende liefde van de Heer. Zij leeft in wat
wii nu betekenen wvoor elkaar. Wij bidden wvoor
haar en voor ons allen, dat de moed en levens-
kracht die zi] had, cok in ons mag ziin.

De families
BERENS, DE GRAEVE,
SERREYN en ROMBOUT,

danken U van harte voor de blijken
van christelijke deelneming en gebeden.
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