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En moeder kusce 't lieve wicht
Cp "t levenloos gezicht,
En riep het zigltje nog terug :
Maar dat, te vroeg, te vlug
Was dan reeds opgevaren
Bij Gods verheugde scharen. (H.K.Foot)

.I.
MIEKE AUDENAERT

dochtertje van
ROBERT AUDEMAERT en FRIEDA DE MEYER

geboren op 29 oktober 1973, werd op de cerste
zondag van haar prille leventje gedoopt ecn ge-

vormd, en stierf in de avond van 4 nevember 1973
e e

Mieke was ons eerste... In de bot gesnoeid als ean
roos vol beloften,

We wachtten naar haar, we droomden van haar,
ons werken en rusten waren voor haar. Omdat
God ons nooit duidelijker Zijn grote liefde, Zijn
diepe goedheid toonde.

Dan kwam Mieke, vrozger dan verwacht en zon-
der aankondiging. En na een eerste schrik waren
we z0 blij. zo hoopvol, want Mieke zag er goed
uit ! Mieke zou het harden !

Zo ging die week in vreugde, met sen gulzige
blik door het glas dat ons Mieke moest bescher-
men, dat haar tere groei zou veilig stellen totop
het ogenblik dat Mieke de open lucht zou ver.
dragen....

D4n zouden we Mieke dragen, knuffelen, zoenen!

Hoe anders was die dag dat moeke haar voor't
ecerst. voor 't laatst ook, nemen mocht... Heer,
hoe hadden we dat ooit kunen dragen. als we
niet tevoren Ww grote liefde ervaren hadden !

WWij bidden U, Heer.

Sterk dere twee jonge mensen in huu grote
droef heid. Help hen door deze moeilijke dagen
heen, houd hen dicht bij elkaar in hun leed, en
laat hen delen in het licht van Uw liefde,

De families Audenaert en De Meyer
danken U voor uw blijken van deelneming.
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