Emiel Albert De Mol

Geboren op 10-12-1914 te Berlare
Overleden op 22-05-1981 te Wetteren
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Ik smeek God U de Geest te geven van wijs-
heid en openbaring om Hem waarachtig te
kennen, en te zien hoe groot de hoop is
waartoe Hij U roept.

(Uit de liturgie van Ons Heer Hemelvaart)
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VROOM AANDENKEMN AAN

DE HEER
Emiel, Albert De Mol

echtgenoot van Mevrouw
REMILDE BRANTEGEM

Geboren te Berlare, op 10 december 1914 en
overleden te Weiteren, op 22 mei 1981,
gesterkt door het H. Ziekensakrament.

Lid van K.W.B.
Lid van de Bond der Gepensioneerden
van het Werkmanshuis
Oudstrijder 1940-1945

Ons wverstand wist dat vader erg ziek was,
maar ons hart kon het niet geloven. Hij zag
er immers goed uit, en jong, hij was goedge-
zind en vol belangstelling voor de gezinnen
van zijn kinderen. Tot de laalste dag zat hij
in zijn zetel, en beleefde het bezoek en het
gesprek intens en blij mee. Toch wisten wij
dat hij veel leed, dat hij veel pijn had. Vader
was een moedig man. Zo is hij altijd ge-
weast... moedig en ondernemend, bereid voor
wat moest gebeuren, plichtbewust en gedien-

met ons vergroeid, met ons één geworden,
ean stuk van ons.

Dit afscheid doet ons dan ook heel veel leed.
Mu meer dan ooit weten wij hoezeer wij deze
mens waarderen en beminnen.

Wi| zullen zijn leven in ons hart bewaren,
Zijn ziel en zijn liefde zan God tosvertrou-
wen, en blijven zorgen en werken voor al wat
hem zo dierbaar was. vooral zijn lieve klgin-
kinderen,

Mijn dierbare echigenote, leef met goede
moed, wverbonden met kinderen, familie en
vrienden. Moge onze liefde U helpen.. Dier-
bare kinderen en kleinkinderen, blijft in
vriendschap met elkaar.

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen,

De Families De Mol, Brantegem, De Sutter en
Bontinck,

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw,

Begr. Cl. Yan Bever, 89 2008 - Druk Verbaere

stig, zorgzaam en ordevol. Een genegen mens, &




