Dionysius De Middeleir

Geboren op 20-05-1918 te Oordegem
Overleden op 12-06-2007 te Lede

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

aat ik hier kreeg,

Mifn strifd is hisr gestradan.
*‘~ Dankbaar voor hel vele goede
kaer ik ferug naar min Schspner

Dankbaar aandenken aan

DE HEER
Dionysius DE MIDDELEIR

weduwnaar van mevrouw Adriana DE DEYNM

Geboren te Cordegem op 20 mei 1918 en overeden te Lede
in de Zoete Nood Gods, afdeling H. Theresia, op 12 juni 2007,
gesterkt door de gebeden van de heilige kerk.

Oud-Strijder 1940 - 1945
Vereremerkt met militaire en burgeriike eretekens

De families DE MIDDELEIR, DE DEYN, VAN LANGENHOVE en
KEPPENS danken u voor uw blijken van deelneming

www.indeken.be

Hoog in de heldere lucht

zweeft @en vogel in zijn viucht

over de velden waar vader haeft

op gezaaid en geoogst.

Voor uw dieren heeft hij gezorgd.

Een kracht voor zijn kinderen.

Een held voor zijn kleinkinderan

en achterkleinkinderen.

Een goede steun was hij voor moeder.

Maar haar en bij U komt hij terug.

Meem hem nu op in Uw rijk,

In ons hart zullen wij hern blijven koesteren.
Hemn zullen wij nooit vergeten

Dank voor alles wat j@ voor ans hebt gedaan.
Blijf samen met moeder waken over ons allemaal.
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