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MNu rusten ze, uw vaderhanden

die in ons handen zijn gewijd,

Uw werk ontstijgt de aardse landen
en reikt tot in de eeuwigheid.

T

Gedenk in jullie gebed de ziel van de heer

ARTHUR VERDONCK
echtgenoot van mevr. IRMA PEIRLINCK

geboren te Uitbergen op 29 augustus 1923 en
naar het eeuwig leven overgegaan in de O. L.
Vrouw-kliniek te Aalst op 3 februari 1981.

Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken
en de Pauszlijlm 2¢g:u.

Wie kan in schamele woorden het leven vatten
van de man, die ons dierbaar vader was ! Wij
zoeken in het warme huis van ons herinnering
naar zijn krachtig hoofd. Nog horen wij de
snedigheid van zijn wakker woord en ons kin-
derhart omrankt zijn beeld met al wat sterk
is en schoon.

Vader was een echté méns ! Misschien is dat
de simpel schone waarheid. Al wat een mens
in het leven ontmoeten kan werd ook zijn
deel : werk en strijd, nooit begevende ener-
gie, veel vreugde en tal bekommernissen voor
zijn talrijk gezin.

winw. indeken be

Als een ras-echte realist, gekruid met pittige
humor, leerde hij hat leven te bekijken zoals
het is ; een lange tocht naar Ons Heer. Zijn
goedheid ging schuil onder ruwe woorden en
zijn diep geloof bloeide op 't laatste open naar
in het intense verlangen naar de grote ont-
moeting met Ons Heer,

Beminde echtgenote en schoonmoeder, voor
uw gebed en bezorgdheid zeg ik u oprecht
dank.

Beste kinderen, allen dank voor uw genegen-
heid.

Beste familieleden en vrienden, uw genegen-
heid was altijd mijn troost en sterkte.- Moogt
gij mij verder helpen bij de Heer door uw
gebed.

Dat hij ruste in vrede bij de Heer.

De familes Verdonck,
Peirlinck en
Van Hoecke,
danken U oprecht voor Uw
deelneming in ons groot verlies.
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