Leo Peleman

Geboren op 30-12-1883 te Uitbergen
Overleden op 14-08-1945 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

RO P ELE "M AN

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

MariE STEPHANIE VAN DEN ABEELE

geboren te Uitbergen den 30 Decembear 1583 en
aldaar godvruchtig overleden den 14 Augustus 1945

Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden
— S D

De diepbetreurde afgestorvene was een goed en
zachtaardig man; vano kinds af in de deugd geoe-
fend, een oprecht christen, een voorbeeldig echige-
noot, een zorgvuldige en werkzamen vader.
Daarom zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

Den geloovigen wordt het leven niet ontnomen,
maar slechts veranderd ; en terwijl het huis dezer
aardsche ballingschap in puin valt, wordt er een
eeuwige woon in den hemel bereid.

(Pref. mis overl.)

Beminde echtgenoote, duurbare kinderen, het
scheiden is bitter, hoe gelukkig waren we te zamen,
doch mijne liefde blijft u bij. Troost u, de God van
goedheid zal u niet verlaten, bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
0. L. Vrouw van Bijstand, bid voor ons.

Dr. Van den Abeele, Uitbergen.






