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Bérmhertige Jesus, ge:f zijnz ziel de eeuwige
rust. (7-j.en 7 quad. afl)
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Ter Zalige Gedachtenis

AUGUSTINUS VAN WESEMAEL

Amandus & Florentia Van Heddeghem,

geboren te Uytbergen. den 13 Augustus J842, en
aldaar godvruchtig overleden den 9 Januari 1919,
versterRt door de 1 H. Sacramerten.

Hij was lid der Godsdienstige Genoolschappen
van het H.Sacrament des Altaass, van liet Har: en
van den Kruisweg. .
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Het ge'ulk der wereld is een viuchtende droom.
Het verdwijut, nauwelijks lieeft men het genoten
De cliristene berust zijne dagen in de hoop op een
bestendig geluk in het ander leven. (H. H.)

Hij was een voorbeeldige chiristen en een min-
Zaam man; eenvoudig en rechtzinnig van hart.
Qok werd hij van God en de menschen bemind en

. zal zijue gedachitenis in zegening blijven.
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Teergeliefde Zusters, welbeminde Bioedverwanten
en Vrienden, wij zijn tijdelijk geschieiden: in den
Hemel zien wij elkander weer. Houdt inlusschen
mijn aandenken in eere. Helpt elkander in de nood-
wendigheden des levens en weest mijne ziel in
uwe dagelijksche godvruchtige oefeningen gedach-
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- Zoet Hert vaun Jesus en Maria, wees mijue toe-
vinchi. - (300 dag. afl)

*  Druk Aug. De Saedeleir, Uytbergen.







