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BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

ARMAND VAN WESEMAEL

echtgenoot van Mevrouw

PHILOMENE DE WILDE

geboren te Wetteren, de 29 maart 1907 -en
er godvruchtig overleden de 23 juli 1962
Versterkt door de HH. Sacramenten.
Mevrouw Armand Van Wesemael-De Wilde ;

Die dood komt als een dief in de nacht. Gelukkig Mr en Mevr. Adolf Van Wesemael-Lenaert
de mens die goed voorbereid is op de overgang van en dochtertje Brigitte ;
dit aardse naar bet eeuwige leven, Mr en Mevr. Jacques Van Wesemael-Barbion ;
De overledene was een goed mens. Zijn grootste Mevr. Maurice De Clercg-Van Wesemael,
bekommernis lag er in zijn huisgezin schoon en ge- kinderen en kleinkind ;
lukkig te maken. In alles en v&ar alles wilde hij een Mejuffer Diane Van Wesemael ;
voorbeeld zijn, als christen mens en als trouwe huis- Mr en Mevr. Lucien Van Wesemael-Burssens
vader. Des te meer wordt zijn heengaan door ieder- kinderen en kleinkind ;
een betreurd, maar vol onderwerping aan Gods H. Mr en Mevr. Gustaaf De Poorter-De Wilde
Wil, bidden wij, samen met de kerk, dit troostvol en dochter;
gebed : «Heer, niet mijn wil, maar de Uwe geschiede » De familién Van Wesemael, De Wilde, Buyle en
Dierbare Echtgenote en Kinderen, hebt dank veor De Mey,
al de goede zorgen die gij voor mij ten beste hebt danken U voor de troostvolle deelne-
over gehad. Gedenkt mij nu verder in uw gebeden en ming in hun rouw en gebeden voor de
H. Mis. Blijfc onwankelbaar gehecht aan uw christen zielerust van hun dierbare overledene.
geloof, want alleen uw geloof kan u sterken in deze
beproeving.

Bidt gij voor mij, ik waak over u allen van uit de
hemel.

H. Hart van Jezus, in U stel ik mijn betrouwen.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. druk. van nieuwenhuyse, wetteren
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