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God kan niet overal zijn ;
daarom heeft Hij moeders geschapen.
Wallace.

-‘.

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria VLAEMINCK

weduwe van Cyriel BOGAERT

geboren te Serskamp op 4 mei 1919 en

overleden in het Emmanugl Ziekenhuis

te Wetteren op 19 juli 1991, voorzien wvan
de H. Sakramenten der zieken.

Lid Vrouwenbond P.V.V.
en de Bond der Gepensioneerden.

Haar kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen

en de families Vlaeminck, Bogaert,
Huylebroeck en Roelandt,

danken U voor de deelneming in
rouw en voor uw gebed.

WWW, indeken be

Deze vrouw heeft steeds betracht

dat iedereen het fijn had thuis :

daarvoor heeft zij gezorgd en gewerkt.
Van haar kinderen tot achterkleinkinderen
hield ze buitenmate vesl

en bleef ze graag samenbrengen

rond een goed voorziene tafel.

Veoldoening vond ze in het geven

aan familieleden en buren ;

in de laatste jaren mocht ze van hen

ook liefdevolle hulp en steun ervaren,
Moedig sloeg ze zich

door tal van moeilijkheden heen.

Toen het verzorgen van haar groententuin
jammer genceg niet meer kon

vond ze haar bezigheid in kunstig handwerk.
Vaderlijke Ged,

uw dagelijkse liefde voor mensen

wil U laten uitdragen door moeders,

Wij danken U voor deze moeder en vragen :
wil haar nu voorgoed opnemen in uw liefde
en herenigen met haar beminde man.
Vergeet ook niet de velen

die goed voor haar zijn geweest

en haar ten zeerste zullen missen.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes,

bid voor haar die uw naam draagt

en U bijzonder vereerde,

Mamis : zondag 25 augustus 1991 om 9 u.
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