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[a paradisum deducant te Angelil.... |
Dat de Engelen U geleiden naar het hemelsch |
Paradijs ! (OFFICIE DER OVERLEDENEN)} |

+ BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

IVO WIERINCAHK

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Mari1A LeEonNiA RoEeLs

Geboren te Overmeire den 8 Januari 1853 en er god-
vruchtig overleden op 'n Mariafeestdag den 25 Maart
1931.Versterkt door de H.Sacramenten der stervenden.

Bestuurlid van den Kerkraad,
Ridder in de Orde van Leopold I1.

Lid der confrerie van hef Allerheiligste Sacrament

en van andere godvruchtige Genootfschappen.

'N man van sterk geloof, 'n overtuigd christen, uit
één stuk, van den waren goeden stempel, zooals men
er steeds minder aantreft. W

« Hij gaf nauwkeurig acht op al wat omging in ziin
huis ; het brood der Jedigheid at hij niet. — Zijn kin-
deren staan op en roemen hem. — Zie, in het openbaar
wordt hij om al zijn goede werken geprezen l.., (PS 31)

Oprecht bemind door God en door de menschen zal
zijn aandenken steeds in zegen blijven. — Zijn goed-
heid, vriendelijke zachtmoedigheid maakten hem
- tot vriend en wijzen raadgever van elkeen, —Oprecht
voorbeeldige huisvader spaarde hij noch rust noch
moeite om zijn zoo talrijk kroost in deugd en werk-
zaamheid voor te lichten. Zijn talrijk kroost!l.... voor
hem 'n gouden diadeem, de schoonste eerekroon, die
hij met roem mag dragen... 'n opreciit gezegende
familie waarop hij fier mag gaan ! — Geen wonder
dat de brave man, met heel den aandrang van zijn
ziel, o toch zboO stfchteliik de woorden van Jezus en
Maria uitspraak bij het toedienen der laatste H.H. Sa-
cramznten, o toch zHo stichtelijk dat elkeen diep ont-
roerd bleek. :

Dierbare echtgenoote en kinderen, hebt dank voor
uw prinselijke zorgen. Op den feestdag der boodschap
van den Engel aan Maria, kwam de Goddelijke Mees-
ter me boodschappen dat mijn plaats ten Hemel was
bereid... Ook {& bereid nu uw plaats hierboven om













