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Mijn Ziel heefi hen vervoegd die ons in de dood
zijn voorgegaan., Wees niet ontroostbaar in uw
droefheid en dat de vrede welke ik thans geniet
in U verzachte de hevige smart van uw verlies.
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MIJNHEER

cﬁchiei Cwierinck,

weduwnaar van Mevronw
Clothilde, Delphine DE MAESSCHALCK,

geboren te Uitbergen de 6 december 1587 en god-
vruchtig overleden te Wichelen op 2 augustus
1967, voorzien van de Troostmiddelen onxzer Moe-
der de H, Kerk,

Dierbare kinderen, lieve kleinkinderen, ik heb
U naar l\ilest-.'.rermﬂg‘en de goede weg geleerd en
getoond; ik hoop dat God U allen bewaren zal in
eer en deugd. Blijft trouw aan uw geloof, onder-
houdt steeds Gods gebed en de zielevrede zal uw
loon zijn. Voor al die goedheid mij betoond dank
ik U. God lone er U om en vanuit de hemel zal ik
verder voor U bidden en zorgen.

Beste bloedverwanten, ik laat U in de vrees des
Heren, Dat God U zegene en beware, Vaartwel,

Een voorbeeld was hij van rechtzinnigheid, van
zachtmoedigheid, van goedheid. Iedereen achtte
en beminde hem ; eenieder zal hem betreuren.
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De Heer heeft hem tot rust gercepen ... maar
Zijn hand treft ons meteen, en wij ontvangen de
diepe wonde, {H. Bernardus)

Barmhartige Jezus, geef hem de eenwige rust.
H Hart van Jezus, wees Gij onze troost,

Een milde troost waren ons uw blijken
van deelneming bij het overlijden van
hem die ons zo duurbaar was,

Mevrouw weduwe Albert WIERINCK en
~_ dochter Christiane ; _
Mr en Mw René WIERINCK-VAN HAUTE
en kinderen Anne-Marie, Diane en
Jean-Claude;

De families
WIERINCK, DE MAESSCHAILCK,
HEIRWEGH en DE GRAEVE,

danken U wvan harte voor uw gebeden
en uw deelname in de rouw.
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