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SHoctor Meuloman
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op 22 mei 1931

gehuwd met
Diane Bonnarens

overleden te Wichelen
op 29 augustus 1991

Ik voel me machteloos - ik ben zo moe;
ach, lieve God, hoe moet ik verder gaan ?
Alles doet pijn - nog nauw'lijks kan ik staan,
ik kan alleen maar struik'lend naar U toe.

Is het zo lang geleden, dat ik U zei:

"Wie tot Mij komt, laat ik niet hulp'loos gaan,
want ik hoor ied're zucht, zie ied're traan;
leg heel je last van zorgen maar op Mij.'

Ik bid en bid. Maar God, U bent zo ver

- hoort U mij wel ? Vraag ik U toch te veel 7
De woorden blijven steken in mijn keel -

't Is nacht, Heer. Toon mij toch één enk'le
ster !



Wij stonden niet alleen,

om Uw trouw gebed

om Uw stil nabij zijn,

om Uw hulp en bereidheid
danken U

Diane,
Annemie - Boudewijn - Wim - Hilde

Altiid was hij bang voor de nachten
zat hij op de dag te wachten
tot hij zag dat in de nacht
veel meer licht zit dan hij dacht.
Toon Hermans



