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Geloofd zij Jezus Christus Amen. 100 d. afl.

ZALIGE GEDACHTENIS
VAN WIJLEN

SERAPHINA MELANIA HAENTJENS

echtgenoote van

Alfons De Martelaer

Lid van het Broederschap van het H. Hert van
Jezus, vanden H. Kruisweg, van den H. Rozekrans
envan den H. Scapulier en de H. Fa-
milie, geboren te Uytbergen den 31 Augusti 1854,
en aldaar goduvruchti 7 overleden den 6 April 1914,
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.
—— A

Die wel de plichten van zijnen staat volbrengt
- bewandelt den weg des Hemels. - (H. Franc.)

~ Van jongs af aan in de vrees des Heeren opge-
bracht, heeft zij den weg zijner geboden gevolgd.
(H. Matth.

~ Zij was eene vrome Christene, eene trouwe echige-

noote, eene wijze moeder, eene deugdzame zorg-

vuldige en neerstige huisvrouw, eenvoudig en

rechtschapen, voorbeeldig in levenswijze en handel.

Zij heeft nauwkeurig gewaakt op de wegen van
haar huis en haar brood in ledigheid niet geéten.
| (Spreuk 31-27).

- Beminde echtgenoot, lieve kinderen, eerbare zus-

ters, vaartwel ! Weest mijner gedachtig, bewaart

mijri#voorbeeld in uw hart, bemint elkander zooals

~ ik U op aarde aliijd bemind heb, eert God al de da-

- gen uws levens en gij zult gezegend worden.
Zoet hart van Mar.a, wees mijne zaligheid.

: (300 d. afl.)

Jezus, Maria Jozef, dat zij in vrede ruste. ;
; (100 d. afl.)







