Leon Boeykens

Geboren op 26-11-1898 te Gijzegem
Overleden op 22-11-1955 te Gijzegem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

In Uw handen beveel ik mijn geest.

.1.
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

LEON BOEYKENS

echtgenoot van Mevrouw

CELESTINE VAN GIJSEGEM
geboren te Gijzegem de 26 november 1898 en er
godvruchtig overleden, de 22 november 1953,
gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk

Eén zaak is er waarvoor clke mens op de:ze
wereld geliji is en waarvoor iedereen eens moet
buigen : de dood. Waarheid {s het woord van Sint
Paulus : “de dood strekt zijn rijk uit over alle men-

sen, omdat ze allen hebben gezondigd., (Rom. V) De Familién : BOEYKENS,

De dood immers iz.et ons over van de tijd in de VAN GIJSEGEM
eeuwigheid : hij besluit voor goed de proeftijd van
ons aards bestaan : de beslissing valt over alles. VAN HAUWERMEIREN
" Wees bereid want de Mensenzoon zal kemen op : en DE LANDSHEER

een onvoorzien uur, ,, (Lo XI1)

Wi kristenen, mogen de beschouwing van ons

levenseinde niet duchten of vluchten, ook niet al danken U genegen voor de troostende bhiken

is er dan soms iets in ons wat beeft, Dit ujdelijk van simpatie en kristene deelneming, hun
leven vindt in het eeuwige zijn volgemeten recht, o i :
zijn vergelding : er slaat een uur waarop het klein- betoond bij het overliiden van hun dierbaren

ste goed beloond en het meest verdoken kwaad
gestraft woedt. Op de drempel van het ecuwig
leven staat een Rechter die alles weet.

afgestorvene.

Dierbare echtgenote en familie de slag die ons
komt te treffen is zwaar: zoektdaarom uw troost
in het gebed en het offer en het betrouwen op God
zal niet beschaamd warden.
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