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Vroom aandenken aan de Heer

Georges DE SMET

echtgenoot van Mevrouw Ivonne LELOUP

geboren te Melle op 27 april 1913 en godvruchtig
overleden in het U.Z. 18 Gent op 13 september
1991, gesterkt met de Sakramenten der zieken.

vonne Leloup,

Amedé en Magda De Smet-De Smet en kinde-
ren,

Aoland en Sonja Botte-De Smet en kinderen,

De families De Smet, Leloup, Vandenhove en
Bomberna,

danken U oprecht
voor de blijken van deelneming

en uw gebed.

Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle
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Het heengaan van onze dierbare Georges doet

iim.
ﬂhnndenlang hee't hij moedig gestraden tegen
het lijden en de dood om ui ifndefﬂtmelpijnin
het hart van zijn gelietden en het leven afscheid
te moeten nemen. Ook voor de famiie die Z0
intens en lefdeval isdere dag heelt maegeleetd
is dit eveneens een zware siag en een diep
verdriet.
Midden onze droefheid vinden wij we! troost in
wat men voor mekaar heeft gedaan, ais-
ook vooral in de levenswize van onze dierbare.
Georges was immers een gelovige, liefdevalle
en gaﬂ‘rafymgq mens. Voor zijn gezin en mede-
mensen is hij echt goed geweest Hj leeide
levens trouw verbonden met God, bij wie hij
kracht en bezieling heeft gevonden om zijn leven
zo liefdevol uit te en.
Onze hoop en verfrouwen zin nu Op God
igd. In onze dierbare kan God één der
zijnen erkennen en hem het eeuwig leven schen-
ken. Wij van onze kant willen onze dierbare in
ons en onze hennneringen gdankbaar
edenken eon in liefde met hem verbonden

en.

Dierbare echigenote, kinderen en kieinkindaren,
ﬁ&danhUvanhMeomaﬂiesmU;ﬂjm
lovenlang aan liefde, warme genegenheid hebt
geschonken. ¢ diozelide liefde ons verbon-
den houdan en U allen troost en sterkle schan-
ken. Moge God ons eenmaal in zijn eeuwige

liefde verenigan.
Dierbare famiie en vrienden hebt allen dank om
de vriendschap die ik van U mocht entvangan.

Druk Jacobs Melle



