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In Uw handen, Heer, lag ik mijn werk,

_l.

Cp 7 oktober 1969 ontsliep in de Heer nadat
hij het sakrament der zieken gelovig had
ontvangen

DE HEER
ALFONS DE SMET

echtgenoot van Mevrouw

DELPHINE SCHEERLINCK
Hij was te Mere in de familiekring opgenomen
op 5 september 1836

Mens toch, wat kon Fons gesappig vertellen
over zijn gepresteerd werk. Met vreugd her-
leefde hij zijn noeste arbeidsverrichtingen ; hij
rag het opnieuw hoe zijn twee paarden met
gespannen dijspieren omgehakte bomen uit de
weide sleurden, hoe hii zonder opkijken de
pik in het graan sloeq, hoeveel mensen  hij
biij had gemaakt door zijn vervoer en hoe hij
met lichte tred met een zak graan van 100
kar op de schouders liep. Zijn geliefde paar-
den waren voor hem het middel om zijn naas-
tenliefde te verspreiden.

Maar... ook fantastische boomstammen wvallen
om als de wortel ziek wordt. Grootmoedig droeg
hij zijn kwelling, in de hoop op verbstering.
Maar het was fataal. Hij stelds al zijn hoop
op de Heer die hij regelmatig met een oprecht
gelovig gemoed ontmoette in de eucharistie,

Wij geloven dat zijn arbeid niet te wvergoefs
kan zijn en dat was ook zijn geloof naar het
woord van de openbaring : « Zijn werken wver-
gezellen hem »,

Mijn  innig goede wrouw, gij waart mijn
grote steun in mijn leven, maar wvooral tijdens
mijn ziekte. U stond naast mij aan mijn ziek-
bed als een kommervolle moeder, als een
troostende vrouw en dat gaf mij] moad. Zeer
oprechte dank en tot blij weerzien bij de Heer.

Maar ook ail mijn zoon, schoondochter en
lleinkinderen, ook u dank il oprecht want op
verre afstand gingen uw zorgen naar mij en
hebt gij geen kilometers gespaard om mij te
komen bezoeken. Ik weet dat gij voor moeder
zult zorgen en echt, ze verdient het dat zij
bij u gelukkig mag ziin.

Heer, in uw handen leg ik mijn werk, neem
mij op in Uw Rijk. Amen.

Maovroww Alfons DE SMET-SCHEERLINCGIK,

De Heer en Mevrouw Paul DE SMET-DE SMET.
en Marijke, Goedele, Veerle en Pieter.

De families :
DE SMET,
SCHEERLINGK,
DE TROYER en
DE SCHRIJVER,

danken U voor uw gebeden en troost.

drukk. Sterck, Mere.



