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DENK IN UW GEBED

aan

Mevrouw Theresia, Helena BARBE

weduwa van

André DE BACKER

Lid van de Bond van het I, Hart,
Lid van de Gedurige Eredienst van de H. Jozef,

Lid van de Broederschop der Gelovigs Zielen
en andere godvruchtige gencolschappen,

geboren te Lielferingen, de 15 april 1886 en god-

vruchtlg in de Heer ontslapen te Itterbeek, de
5 september 1947,

gesterkt door da Genademiddsalenvan onza Mosder

de H. Kertk en de Pauselijke Zeogen ., in arlicule

morlis ™,

In diep vertrouwen en levendlg geloo! hesft zi
haar leven naar God gericht,

Haar ongesteldheden droeg zij met de sitlle glimlach

van greotmoedige zielen. Haar kracht was de Heer,

haar troost: de steeds hernieuwde vereniging met
Ham

Bescheidenheld 1ekent de innerlijke grootheid yan de
mens. Vaak duldt die gestaldheid op de beschik-
baarheld voor God,

Haar leven getuigda van haar innerlijk geven,

Haer liefda heeft Gods liefde nu durend gevonden,
en blijft in die seuwige bestendiging.

Haar minzaamhetd zal ons geloofen vertrouwsn ver-
dispen,

Mijn geliefden,
Ge hebt ma met zorg, lalde an goadheld omgeven.

Ik ben u daar dankbaar veor. Gij bidt voor mij,
tk bid voor u dat God uw goadheid mag zegenen
en lonen,

Geef haar, Heer, het eeuwlg geluk en de vrede bij U,

Do foamilies BARBE en DE BACKER,

zeel gevoelig can Uw blitken van deal-
neming, bewigen U huan oprechte dank,

Frans Ceuppens, Dilbeek.



