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Geboren op 21-09-1903 te Pamel

Overleden op 29-04-1984 te Deurle
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Dankbare herinnering aan

Dea Heer

BARBE MAURITS

rustend onderwijzer

echtgencot ven BARBE MARIA

geboren te Pamel op 21 september 1803
en godvruchtig overleden te

Deurle [Sint Martens-Latem]

op 20 april 1084

Danken u hartelijk om uw blijken

van medeleven en uw gebed :

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en

de families Barbé. De Saegher en De Duffelear

Na een lang en toegewijd leven is hij zacht
en rustig ontslapen in de Heer.

Eenvoudig, plichthewust en diep-gelovig ging
hij door het leven.

Vele jaren was het onderwijs zijn taak. Hij
zette er zich voor in met toewijding en onder-
legdheid. In de herinnering van vele oud-leer-
lingen zal hij voort leven.

Sterk gehecht aan familie kregen zijn gezin
zijn kinderen en kleinkinderen de eerste aan-
dacht. Voor hen was hij een goede echtgenoot
en vader, die alles deed voor het geluk van de
zijnen.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar om
wat hij voor ons allen heeft betekend, ver-
trouwen wij onze dierbare overledene toe aan
God. Moge de Heer, in wie hij geloofde, hem
opneme in zijn wvrede en zijn nabijheid.

Druklk. Vander Kezlen - Roosdaal
Begr. D. Segers, Roosdaal



