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_ Heer, laat mij voor uw altaar komen,
Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd!

o

!
Wij gedanken in onze gebeden
Mevrouw

Maria Margaretha BARBE

echtgenote van De Heer
Petrus COVENS

Lid van de Bond van het H. Hart
en van het Genootschap van Kristelijke Moeders.

geboren te Pamel op 19 mei 1905, en er on-
verwacht in de Heer ontslapen op 9 oktober
1968, gesterkt met het H.Oliescl en de Apos-
tolische Zegen.

In het leven van een christen moeten vroom-
heid en goedheid samerngaan. Christenen zijn
immers geroepen om als kinderen van de k-
melse Vader te leven en om als broeders en
zusters voor elkander goed te zijn, In aanhan-
kelijke wvroomheid gericht naar de Vader
e€n daarom ock elkander bejegenend 'als mensan
die voor elkaar bestaan'.

In het leven van onze betreurde overledene
vinden wij klaar afgetekend deze beide kracht-
lijnen weer :_vroomheid en goedheid.

Zij was een vrome vrouw. Gelukkig en blij
wanneer zij, hoe of waar dan ook, de Heer mocht
ontmoeten. Zolang haar gezondhejd het haar
heeft rmogelijk pemaakt, was zij jarenlang, bij
tij of ontij, elke morgen present in de kerk en
tot de laatste zondag toe was het voor haar een
feestelijke vreugde te mogen deelnemen aan
de viering van de Eucharistie. Heel haar vrome
betrachting kunnen wij samenvatten met de
woorden van het kerklied dat zij zo vaak heeft
meegezongen: ""Heer, laat mij voor uw altaar ko-
men, Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn
jeugd"’.
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Zij was niet enkel ean vrome vrouw: zij was
bovendien opmerkelijk goed. Gelukkig en blij
waar zij anderen mocht gelukkig maken: vol
fijne toewijding aan haar echtgenocot, al tedere
bezorgdheid voor haar kinderen en kleinkinde-
ren, vol hartelijke minzaamheid voor al dege-
nen die 7ij benaderen mocht. Goedheid, het eni-
ge waarmerk trouwens van echie vroomheid.

Heer |ezus, wij bidden het gebed dat al!s een
gouden draad in haar leven was geweven ;
"Heer, laat mij voor uw Aanschijn komen,

Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd".
Ave Maria!
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Danken u van harte voor de gebeden en blijken
van deelneming hun betoond in hun rouww.

Crukk. Van der Kelen, Famel



