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¢ Hoe lief is mij uw woning, Heer der he-
meimachten, mijn ziel verlangt en hunkert
naar uw heiligdem.» Ps.B4.

1.

Cedenk in Uw gebeden de zie! van
MEVROUW

Maria Alicia Barbé

weduwe wan Arthur VAN DEN BORRE

geboren te Pamel op 25 oktober 1894 en er
godvruchtig overleden op 12 mei 1971, ge-
sterkt door de troostmiddelen van onze Moe-
der de H. Kerk,

Vast als een rots was uw geloof, trouw als
een schild was uw liefde; want met stevige
hand, hebt gij, goede moeder, uw gezin uw
kinderen steeds begeleid naar het leven toe,
opdat zij, veraf of dichtbij, in hun levens-
keuze mochten gelukkig zijn.

Zo heeft ieder leven, zijn eigen moge-
lijkheden en zijn eigen groei, maar ook Zzijn
onvoikomenheden en zijn mislukkingen; maar
gij hebt steeds gehandeld met veel begrip en
inzichvt om uw kinderen te steunen,

Uw geloof was de bron, om uw leven be-
zielend en krachtig te houden !

Uw liefde was de kracht om steeds in
vreugd te zaaien, en in pijn te zalven en te
nelen |

Uw gebed was voor u, tot in uw laatste
lijdensuur — GCod weat hoeveel angstige uren
er geweest zijn —, de stille offerende ower-
gave aan de oneindige wil van de Heer |

Coede moeder, uw kinderen en kleinkinde-
ren, danken u, omdat u voor ons zo'n liefde-
volle, gelovenda en biddende moeder zijt ge-
weest,

Wees nu gelukkig bij vader en broers, ver-
enigd in de vreugde van de Heer,

Moeder Maria, U heb ik steeds gebeden
om mijn schutse te zijn in dit leven, wil nu
voortaan mijn kinderen en kileinkinderen onder
Uw bescherming nemen !

Mr en Mw Philemon VAN DEN BORRE-GUL-
DEMONT en kinderen,

Mr en Mw Remi VAN DEN BORRE-FIERE-
MANS en kinderen,

Mr en Mw Maurice VAN DEN BORRE-RAUHE,

de familién BARBE en VANDENBORRE dan-
m oprecht voor uw deeineming en ge-

Drukk. VYan der Kelen, Pamel



