Barbara Theresia Delrue

Geboren op 25-04-1793 te Otegem
Overleden op 30-06-1872 te Sint-Louis
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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1 Gelukkig die pynen verdsaegt , want na alzoo bepraefd ~*
geweest I;u Efﬁ zal hy de kroon des levens ontvangen,

H. Jac., VIIL
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B1d voor de Ziel

BARBARA THERESIA DELRUE,

WEDUWE VAN

4 ~ JoannEs BapristA VERMEULEN :
Geloren
te O0TEGHEM den 25 April 1793 ; overleden
te SINJ* LOUIS 30 Juny 1 8?’2
™ -—wm&meu-—-—
Zy was cenvoudig, regt, godvreezend , van het kwaed
alwykende, : JOB.

Die den Heer vreest, zal op zyn sterfdag verlrﬂﬂsting
vinden, en op den dag zyner {Im&d gezageud wcrrden. F
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“Tk heb den weg der waerhmd gekozen en uwc gebo~-
den onderhouden , wil, o Heer, my niet versfooten.
Ps. CXVIII,
0 Maria, Moeder ‘f.rau mynen Zaligmaker, stem toe
aen myne wenschen, en leid myne ziel door uwe voor-
spraek in de eeuwige vreugde des hemels,

Jesus , Maria, Jogeph, dat myne ziel met U

in vrede ruste!
' 100 dagen aftest.







