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Looft de Heer, want Hij is goed. DPs. 1171

_l..
TROOSTVOLLE GEDACHTENIS AAN
Heer ARTHUR DELRUE

echigenoot van
Mevrouw Madeleine Verhenneman

die geboren te Rekkem de 18 April 1875, er
godvruchtig in de Heer ontsliep de 17 De-
cember 1051, geslerkt door de Genademid-
delen van onze Moeder de HisKerk en de
Pauselijke Zegen,

Hij was lid van de H. Hartchond.

Lo werd door de Goede God cen schoon leven afgeslolen..
en om z0 'n goede en voorbeeldige Vader, danken en. Iautn
zijn kinderen de Heer,

God gaf hem hier op aarde 76 jaren... ‘en zelden heeft
een dienaar zijn heel leven lang, »& trouw en oprechi
zijn Meester gediend. i

Hij was een vlijtig man : vanat zijn kinderjaren heefl
hij zijn leven, en later dit van zijn qezin, door noeste arbeid,
volgens Gods Wet en Gods Wil in schoonheid vitgebouad ;
Hem ter ere |

Hij was een eerlijk man: er was geen leugen of be-
drag in hem, hij minde wat eenvoud was en recht,

Hi] was een goed man : steeds was hij gedienstlg, wou
noolt iemand tot lasl zijn, 'vermeed ieder woord of daad die
anderen pijn kon doen, want al de mensen minda hij,

Hij was vooral een vroom man: God was zijn Mees-
ler, Gods Wil zijn wet, Hi| leefde met Hem en voor Hem.
Hij geloofde In Gods wijsheid, betrouwde op Zijn Voorzie-







Ock God had hem lief: 2ijn leven en zijn werk heefl Hij
gezegend, ook zln sterveq, In rustige overgave is hyj

vreedzaam de dood ingegaan... terug naar God,
MIJN DIERBARE ECHTGENOTE, wij hebben, in liefda

verbonden, onze levenstaak volbrachl en de Heer zegende
ons pogen. Hierom danken we Hem samen.,. maar ook U
dank ik van harte, om alles wal gij ceweest zijt voor mij,
Nu ben ik heengegaan tot Hem... en wachl ep U hicrboven
om in geuwigheid Hem te loven,

MIJN BEMINDE KINDEREN, KLEINKINDEREN en gij
vooral mijn twee geliefde zoons-Priesters, wrucht en kroon
van mifn leven, hebt allen dank. Mochten mijn vlijt, mijn
eerlijlkheid, mijn goecheid en mijn vroomhe’d in Uw leven
worden voortgezel en doargegevcn aan de U toevertrouwden.,
Hebt baven alles God en de mensen licf: dient hen |
Vaartwel... ik wachl op U allen |

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U}

Zoel Hart van Maria, mijn toeviuchi
en vertrouwen, wees nu mijn Zaligheid !

Mevrouw Arthur DELRUE-VEHENNEMAN

Hr en Mw Jozef DELRUE-DEBOEVER,
Eerwaarde Heer Marcel DELRUE,

Hr en Mw Gilbert DELRUEHWYSEUR.
Hr en Mw Jean BONNE-DELRUE,
Lerwaarde Pater Albert DELRUE,

en de Familie
da ken U voor de blijken van genegenheid
ren poral voor uwe gebeden.

Druk. M. Werbreuck, Rekham






