AnnaMaria Theresia Delrue

Geboren op 08-01-1832 te Gistel

Overleden op 12-11-1876 te Oostende
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Weest bereid, want op een nur, waarop
eij het niet pelst, zal de Zoon des menschen
komen. LUur. xi1, 40.
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ANNA-MARIA BELRUE/

sedert 32 jaar 1id der Congregatie van 0. L. V.,
ook 1id van de Confrerien van het H. Sakrament
pn van het FI. Hert.

Geboren te Ghistel, den 8 Januari 183z, en
schielijk overleden in de kerk van de HH.
Prrrvs en Pauvivs, te Oostende,
den 1z November 158;70.

Zii beminde het huis des Heeren cn het
vurigste verlangen harver ziel was van er naar
toe te gaan; zij zal, o Heer, u loven in alle
ecuwen. Ps. 83, V.1, 2, 8

Zij sterven niet onvoorziens degene die altijd
het gedacht der dood voor vogen hebben.

H. Ave.

Het ig de subiete dood niet die men moet
vreezen, maar wel de dood die ter zelfder tijd
subiet en zonder bereiding is. H. GrEa.

Wat zijn zij gelukkig, o Maria, deze dien
heminnen ! Zi) zullen niet vreezen in de uur
der dood, Gif die het rijk Gods begeert, ver-
cort de H. Maagd Maria, en gij zolt het leven
en de eenwige zaligheid vinden.

Allen van Geloof, Hoop en Licfde.
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