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Tot troostende herinnering aan

AMELIE-SOPHIE DELRUE

echtgenoote van Victor-Polydoor Langedock
gebaren te ledeghem den 23 funi 1877,
en overleden te Wevelghein den 7 Februari 1929,
Zij was lid van 't Broederschap van 't All. H. Sacrament
en van de Confrerie van het H. Hart.

Gods uur was gekomen, De [Heer gal ze ons, de Heer
ontnam ze ons. De Heer zij gebenediid dic onszulke goede
echigenoote en liefdevolle moeder geschonken heeft.

Zij was eene godsdienstige en rechtvaardige vrouw. Het
kwaad was in haar hart niet te vinden, ncch het bedrog
op hare lippen, Zij heeft hare jaren drm:‘g.e!}ra_cht in eer

en deugd, omringd door de liefde van haar familie en van
allen die haar kenden.

7 was de zorgvuldige echigenoote en moeder, “die wel
de zaken van haar huis heeft nagezien, en. dle haar broad
in ledigheid niet heeft geeten.

De muéﬂ.ﬂr die hare kinderen wel heelt opgevoed; zich
in hen verheugde binst haar leven maar zich niet moest
bedroeven te hunner corzaak in het uur van den dood.

Beminde &chigenoot, duurbare Kinderen; we waren
zoo gelukkig, en daarom valt de scheiding zoo lastig.
- Gaarne doe ik aan God het offer van miin leven voor uw
geluk. Veel heb ik u bemind en g hebt me zooveel weder-
liefde betoond. Fene zaak vraag ik nog : blijft leven in de
liefde van onzen Heer Jesus Christus: in eer en deugd : en
bidt veel voor mu.

Blacdverwanten en Viienden vergeet mij niet.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl)







