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Geloofd #i) Jezus Christus. Amen.
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MariaLudovicaVanAcker

echtgenoote van

Ferdinandus RUPUS

Lid van den bond wvan het H. Hart en van het
Genootschap van het H. Hart, :

oehoren te Zele, den 24 November 1867 en aldaar
overleden den 19 Januari 1927,

voorzien van de H.H Sacramenten der stervepden.

« Yene sterke vrouw, wie kan haar vinden ?
o Zij is meer waard dun alle schatten en kosthaar-
. heden. Op haar betrouwt het hart van haren
. man: zij dosthem goed al de dagen van haar
. leven. i verricht geurig en lustig den passen-
. den arbeid : en heeff reeds van den vroegen
» morgen haar huishouden geregeld. Yielakracht
e majesteit zijn hare kleedij en =zij lacht den
»jongsten dag tegen, Haren mond opent zij voor
, de wijsheid, en de wet der goedertierenheid is
. hare tong. Zij sleat de gangen van haar huis
» hanwkeurig gade, en haar brood eet ze niet in
» ledigheid. Hare zonen staan op en noemen haar
o overgelukkig : haar man ool spreekt haar lof:
- yele dochteren hebben schatten vergaderd, gif.
» 2ij overtreft ze allen, Bedriegelijk is bevalligheid
» en ijdel is schoonheid : eene vrouw die den Heer
» Vreest, zIj moet gepreZen worden.» 4

; Boek der wijsheid XXXIL.

Zoo was deze vrouw ! een groote ehristene, een
tronwe cchtgenoote, een zorgvolle moeder.

Beminde echtgenoot, kinderen en Kleinkinderen,
de Heerroept mij: Zijn H. Wil geschieds. Troost
en steunt en hemint elkander ; bemint God al de
dagen van uw leven; strijdt den goeden strijd ;
bidi voor mij en tot weerziens bij den Heer,

H. Hert vanJesus, ik heb betrouwen op U.
800 dagen afl.







