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BID VOOR DE ZIEL
: VAN DEN HEER ./

ALBERT DELRUE

ECHTGENOOT VAN VROUW S

PAULA VUYLSTEKE

geboren te Kortrifk _
den 6 April 1885 en godvrichtig in'den Heer ontslapen
den 26 December 1928
na ontvangen te hebben de fleilige Gerechten,

., Hoe broos is 't leven van den mensch |.. En menigeen
leeft onbekommerd met zijne zielezaligheid, alsof er
hem niets kon hinderen Doch zoohaast een ongeluk of
ziekte hem overvalt, is zijn krachtvolle leven gebroken,
en 't lijden doet hem zijn verleden Oveérwegen en eens
ernstig nadenken op de uitersten van den mensch.
- Gelukkig hij die de beproevingen aanziet als eene
verwitfiging, en ze weet te benuttigen tot rijke ver-
diensten voor zijn eeuwige zaligheid, , :
In den bloei van zijn leven, werd de dierbare overle.
dene ondermijnd door een onmeddoogende kwaal ;
maandenlang streed hij tegen de ziekte tusschen hmf]
en vrees; mat geloof en onderwerping aan Gois wil
heeft hij de laatste heilige sacramenten ontvangen. :
Uit de diepte heb ik tot U geroepen, o Heer, verhoor
mijn gebed! Indien gij rekening [mucft van onze‘onge-
nz:::Ilti;=;hﬁy|:|1cn'J o Heer, wie zal het kunnen uitstaan ?
Dach bij U is er barmhartigheid en overvloedige ver-
lossing, Ps. — De prof, -
De dood is niet de belooning, maar de verwisseling
van 't leven. Daarom vermaant ons de Apostel onze
afgestorvenen niet te betreuren gelijk de heldenen die
geen hoop hebben op de verrijzenis. In het ander leven,
waar geen traaen meer maar eeuwiga blijdschap 1s,
zullen wij elkander wederzien . ; sk :
Vaartwel , beminde cclitgenoote en lieve kinderen.
k'dank u voor uwe genegenheid en gocde zorgen. Eert
moeder, blijft getrouw in den dienst van God en ver-
geet mij niet in uwe gebeden. Dierbare vader en bloed-

verwanten bidt voor mij. 2 :
- Mijn fezus barmhartigheid !
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