Leopoldine Noél

Geboren op 22-02-1892 te Impe

Overleden op 01-07-1974 te Impe
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Leopoldine NOEL

Geboren te Impe op 22 februari 1892 en
?ﬂdwuchﬂg in de Heer ontslapen te Impe op

juli 1974, gesterkt door het Sakrament der

zieken,

In het voorgevoel wvan het naderend einde
krijgt zoveel in het leven een ware en heldere
betekenis — een geheel ander perspactief
Het is dan een blijvende troost te weten dat
men in goede en kwade dagen, in voor- en
tegenspoed de Heer van het leven is trouw
geweest. lemand vroeg : wat moet ik doen
om het eeuwig leven te wverkrilgen? en
Jezus antwoordde : wilt gij het leven binnen-
aan, onderhoud dan de geboden.

nze dierbare afgestorvene was een diep
elovige vrouw — in de praktijk van het
even bleef zij zeer trouw aan de godsdiensti-
ge wverplichtingen, aan de heilige mis op
zondag, aan het dagelijks gebed. Zij leefde
innig verbonden met alle familieleden en was
altijd bereid om diensten te bewijzen.
Dierbare familieleden, afscheid nemen dost
pijn en toch blijft ons de troost van dank-
bare herinneringen en de hoop op een beter
leven, vol geluk en zaligheid. Hebt dank
voor uw toewijding en genegenheld, vooral
in de laatste jaren wvan mijn leven. |k ben
q?t:]d thuis kunnen blijven. Moge de God van
liefde u daarvoor vergelden.
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O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor
ons die onze toeviucht tot U nemen.

De families NOEL en GODEFROIT,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Begraf. : Gebr. Van Den Steen, Erpe
de vlleraklok, papegem 34, 92462 vlierzale









