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«Wij weten, dat gij in Christus leeft».
In dankbare liefde gedenken wij

1-.
MEVROUW
Anna Maes

Weduwe van de Heer René BOECKX

geboren te Deurle op 13 februari 1887 en
overleden te Brasschaat in het Ziekenhuis
«Vesalius» op 12 juni 1972 ;
voorzien van de H. Sakramenten en de
Pauselijke zegen «In Articulo Mortis».

Leven is sterven. Sterven is leven voor
wie gelooft in de Heer.

Zo is het ook voor deze diep vrome, zacht
minzame moeder.

Haar aandenken zal blijven voortleven
vooral om haar voorbeeldige goedheid en
toewijding.

Haar fierheid was haar gezin en haar fa-
miliebedrijf, dat ze met haar innig geliefde
echtgenoot, zo moeizaam en vlijtig heeft
opgebouwd ; haar vreugde: de liefde van
haar kinderen, schoon-, klein- en achter-
kleinkinderen, de genegenheid van familie
en allen die haar kenden.

Voor allen klopte haar warm hart.

Haar sterkte was haar diep geloof, vooral
haar kinderlijk vertrouwen op O.L. Vrouw.

Heer, wij willen de maat niet afwegen van
vreugde en verdriet in dit aards bestaan.
Met pijn in het hart, maar met dankbare
berusting voor haar schoon lang leven
bidden wij U: «Heer, geef haar het vol-
zalig eeuwig levens».

Hartelijk dank voor uw oprechte
en vrome deelneming ;
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