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5 BID VOOR DE ZIEL

van Heer

Leopold PIETERS

wcduwn Aar van VI"DU-W

Louise VANHOVE

echtgenoot van Vrouw

Marie-Thérese SEIJS

geboren te Westende den 10 September 1862 en god-
vruchtig overdeden te Opstduinferke den 10 Jarnuar:

1944, sesterke door de H.H. Sacramenten der Ster-
renden,

Hij was lid van de Broederschappen van het H.
Hart en de H. Barbara.

Hij was een man van geloof, rechtvaardig en god-
veeezend., Hij was eenvondig, rechtzinnig en week
af van het kwaad ; voorzichtig in zijnen handel en
wandel, toegevend en zachtaardig jegens allem en
getrouw in alles. Daarom was hij aan God en aan de
menschen aangenaam. Job. Eeel,

Hoe gelukkig is hij en voorzichtig die tracht zoo-
danig te wezen in hetleven als hij wenschtgevonden
te worden in den dood ! : Nay,

O Heer volgeas uw barmhartigheid, verwerp mij
niet van uw aanschijn, Op U heb ik mijo betrouwen
gesteld ; in der eeuwigheid zal ik niet beschaamd
worden, Ps.

DUURBARE ECHTGENOOTE, we hebben
samep veel gewerkt om onze kinderen tot Gods glorie
op te voeden ; nu ga ik mijn belooning krijgen in
den hemel. Nog een weinig tijds en gij zult daar ook
komen. Tot wederziens | :

BEMINDE KINDEREN en KLEINKINDEREN,
Bewaart in uw hart de gedachtenis van uw vader,
volgt de goede lessen van uw vader en dat al wat God
aangenaam is. Vaartwel en bidt voor mij.

H. Hare van Jezus ik heb betrouwen op U.
2N A aF






