Maria Coleta De Rijcke

Geboren op 11-09-1905 te Overmere
Overleden op 16-03-1991 te Zele
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Wie in Mij gelocoft zal eeuwig leven.

1.

Vroom aandenken aan
MEVROUW
MARIA DE RYCKE

echtgenote van de heer Baziel DE GEEST
Geboren te Overmere op 11 september 1905
en overleden in de kliniek te Zele op 16 maart

1991, gesterkt door de laatste Heilige Sakra-
menten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Kristelike Bond van Gepensio-
neerden.

Lid van Ziekenzorg.

De families De Geest, De Rycke, De Meyer en
De Gucht

danken u voor uw medeleven en gebed.

God, Vader van al wat bestaat,

uit uw milde hand ontving Maria haar leven,
Gij hebt haar een mpederhart gegeven,

vol toewijding en goedheid.

Wij danken U voor al die milde zorg

die van haar is uitgegaan in ons gezin

en voor vele mensen om haar heen.

Samen met vader bracht ze ons de kefde bij
voor eenvoudige en schone dingen.

Het was vaak een tijd van harde arbeid.

Een eenvoudig en schoon geloof,

in een God van liefde heeft ze ons voorgeleefd.
Ze droeq in alle fierheid

de naam van Jezus moeder: Maria.

Maocht in het uur van de doaod,

zoals we bidden ook zij ons allen nabij zijn
en ons voeren naar Gods Heerlijkheid.
Mocht ze verder leven in ons aller moed en
levensdurf.

Maria, moeder van de schone liefde, bid voor

ons.
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