Lucienne De Rijcke

Geboren op 24-04-1955 te Zele

Overleden op 13-12-1976 te Lokeren
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Tot blijvende herinnering aan
MEJUFFER

LUCIENNE DE RYCKE

dochier van de Heer LEO DE RYCKE en van
wijlen Mevrouw JULIA BOONE
geboren te Zele op 24 april 1955 en overleden
te Lokeren op 13 december 1976,
Gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Enkele maanden na moeders heengaan heeft .
ook Lucienneken ons verlaten ; zij zijn weer

samen in de hemel. Vader en de kinderen
hebben met wveel liefde en zorg moeders
wens volbracht ;: «draagt veel zorg voor Lu-
cienneken= en dat hebben zij echt gedaan.
Ook Gilbert die met haar de toekomst zou
delen heeft dit gedaan. Dat onverwacht en
onvermoed het leven van een jonge mens
kan worden ﬁahrnkan, is vandaag voor ons
een ongelooflijk «feit=. Deze kleine engel
van goedheid en geduld werd aan haar ge-
liefden onttrokken op de dag van haar naam-
feest. Misschien mogen wi] er esen voorte-
ken in zien dat de H. Lucia haar zal bege-
leiden tot bij moeder. Vreugdevol zal dit
weerzien zijn.

Goede Vader in de Hemel,

troost vader, broers, zusters en mijn verloof-
de. Laat hen beseffen dat zij tegenover mij
meer dan hun volle plicht gedaan hebben,
en dat ik hen echt dankbaar ben voor de
liefde die zi] mij elk ogenblik betoond heb-
ben in hun zorg om mij en in alles wat ze
voor mij deden. Hun kommer en 1uew|]dina
hebben mijn kort leven, dat soms moeilij
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om dragen was, veel lichter gemaakt, Laat
hen aanvoelen dat alle inspanningen, die nu
nutteloos blijken, voor U wel waarde heb-
ben en dat U ze aanwendt tot het beter ma-
ken van de mensen. |k ben nu bij moeder.

Laten wij nu ook bidden voor haar die in
edheid en eenvoud ons is voorgegaan.
eer vul de leegte die om ons heen ont-

staat met Uw troostende aanwezigheid en

wil ons blijvend in Uw vrede bewaren en

Lucienne voor eeuwig sparen. Laat ons dit

nog ervaren als het lichtpunt in ons bestaan.

Uw aanwezigheid en uw gebed waren ons
een sterke steun.

Wij danken U oprecht.

De Heer Leo DE RYCKE, kinderen en klein-
kind,

De families DE RYCKE en BOOME.
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