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«Haar handen lagen stil gevouwen.
Zachtjes is moeder heengegaan.
Wij bidden in ons diepe rouwen,
God, neem haar mee op hemelvaart.

.I.
Vroom aandenken aan
Mevrouw

ELCDIE DE RYCKE

echtgenote van de heer
ACHIEL DE VRIEZE

geboren te Bassevelde op 25 april 1903

en er godvruchtig overleden op 2 fe-

bruari 1991, gesterkt door de H. H.
Sakramenten.

Lid van de Kristelijke Bond van
Gepensioneerden.

Groot is de band die familieleden ver-
bindt en centraal in die verbondenheid
is de moeder. Zij lijkt ons onmisbaar.
Begrijpend is dan ook de droefheid van
haar echtgenoot, kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinzoon.

Heel haar leven was moeder zorgend
en bezorgd om haar man en kinderen
en putte die kracht in haar werkzaam-
heid, diep geloof en groot vertrouwen.
Moeder, jij waart vocr ons allen be-
zorgd en goed; uw handen hebben voor
ons gewerkt; uw hart heeft voor ons
geklopt; ons aller geluk was uw geluk.

Bijna 65 jaar is moeder Elodie met
vader zeer gelukkig geweest. Op het
feest van O. L. Vrouw Lichtmis, 2 febru-
ari, is moeder van ons heengegaan.
God kon geen betere dag uitkiezen
voor haar, want zij had een oneindige
vroomheid en vertrouwen in de Moe-
der Gods Maria. De vele kaarsen die
zij voor het «Maria beeld» heeft doen
branden, waren een gebed en een op-
gave om in haar leven, zoals de kaar-
sen, licht en warmte te geven voor
haar gezin en haar medemensen. Gods
moeder, Maria, zal haar voorspreekster
zijn bij de Heer.

Heer, wij vertrouwen U moeder toe en
zij dankt iedereen die voor haar goed
en bezorgd waren gedurende haar
leven.

Ik zal haar naam met eerbied noemen
nu zij neerdaalt in het graf,

en Gods goedheid altijd roemen

die ons zulk een moeder gaf.

Voor uw gebed en deelneming
danken u wvan harte :

De families DE RYCKE, DE VRIEZE,
COENE en CLAEYS.

drukkerij Panis Bassevelde
Bearafenisond. J. Buvsse-Sabo Bassevelde



