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In vrede met Christus keerde naar het
vaderhuis terug
MEevIouw

ELISA DE RYCKE

geboren te Beveren op 30 januari 1889,
overleden te Kruibeke op 28 februari 1975
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Zij was gehuwd met
KAREL LOD VAN DE VELDE

Lid v/d bond der kristene gepensioneerden.

God onze Heer, inalles wat ons van U als teken
van liefde komt, staat moeder centraal. Nu haar
leven af is vullen grote dankbaarheid maar te-
vens pijn, het hart van hen die hier op aarde
verder leven. Her gebed voert ons naar U die
bron zijt van alle liefde.

Wij vragen U, Heer, dat zij die naar uw ver-
langen zich totaal aan ons gegeven heeft bij
U voor eeuwig levend blijve. Laat ons bidden.
Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Moge vader die steeds met moeder voor ons
geleefd en gewerkr heeft, in U die de zin
van hun bestaan waart getroost en gesterkt
zijn. Laat ons bidden.

Wij bidden U, verhoor ons Heer,

Mogen wij allen wit het leven van onze
ouders leren dat mensen die in God peloven
midden alle wederwaardigheden heen een
eigen wee van geluk en tevredenheid gaan.
Laat ons bidden.

Wij bidden U. verhoor ons, Heer.

Dat wij ons allen blii achten dat wij voor
onze guders iets mochten doen; dat wij in
dienstbetoon nooit afgeven ; dat wij in ge-
lovige levensinzet volharden. Laat ons bid-
den,

Wij bidden U.verhoor ons, Heer.

Heer God, dicht bij U rust moeder. Zij draagt
van ons allen veel vreugde en smart mee. Wij
staan rond vader en rien dathet leven van onze
ouders goed was. Laat ons zo leven dat Gij altijd
in ons midden blijfr.

Diep erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in rouw en gebed
danken U oprecht :

de heer Karel Lodew. VAN DE VELDE,

kinderen. kleinkinderen en
achterkleinkinderen,
de families

DE RYCKE, VANDE VELDE.

Begrafenis-Aannemer A, Van Houts - Deveren
Dirukh. De Maayer, koster Kruibeke



