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In de vrede van Christus werd opgenomen
MEVROUW

Alice DE RYCKE

weduwe van de heer
CYRIEL STAMDAERT

geboren te Assenede op 28 september 1900
en overleden in de H. Hartkliniek te Eeklo
op 23 mei 1990,
gezalfd met de H. Olie.

In haar lange leven heeft Alice veel moeten verwerken,
Haar levensdroom van een gelukkig gezin werd vroeg-
tijdig afgebroken door het tragisch overlijden van haar
man. Als alleenstaande vrouw heeft zij zich door deze
tegenslag heengeworsteld. Met al haar krachten heeft
zij zich ingezet om voor haar beide kinderen te zorgen.

Dank zij haar volharding en haar werkkracht wist zij
haar gezin tot welstand te brengen. Het levensgeluk van
haar kinderen werd haar geluk. Ook dit kon niet stand-
houden. Het overlijden van haar beide zonen betekende
telkens een harde slag voor haar eigen bestaan,

Ook daar heeft Alice zich doorheengewerkt, maar haar
leven en haar karakter was voorgoed door het lijden
getekend. Het werken is tot op het einde toe gebleven.
Nog tot vorig jaar bleef Alice actief in haar winkel. Hij
was voor haar niet zozeer een bron van inkomsten dan
wel een middel tot contact met de mensen,
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Alice had graag mensen om zich heen, haar trouwe
klanten waren haar vrienden geworden. Toen zij
door haar hoge ouderdom gedwongen werd haar
winkel op te geven besefte zij dat haar leven niet
lang meer zou duren,

De goede zorgen van haar schoondochter Lydia
hebben daar niets aan kunnen verhelpen. De werke-
lijkheid gaf haar gelijk.

Wij weten wat Alice voor de haren betekend heeft.
Wij hopen en bidden dat God goed woor haar zal
zijn. Wij qunnen haar in het ecuwig leven vrede en
geluk, de belening voor allen die in hun leven een
stukje van Gods boodschap hebben waargemaakt.
Wat zij op aarde voor ons betekende zullen wij
moeten derven, wat zij ons heeft voorgeleefd zal
voor altijd in ons hart bewaard blijven,

Bijzondere dank aan Dr. Cammaert en het perso-
neel van de H. Hartkliniek te Eeklo, voor alle goede
zorgen aan hun dierbare overledene besteed,

De families DE RYCKE, STANDAERT,
GILLIS en MATTHYS,

diepgetroffen door uw welgemeende blijken van
medeleven, gebed en deelneming, danken U
hiervoor oprecht,
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