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MIJNHEER

Oscar DE RYCK

Qudstrijder 1914 -1918

geboren te Viierzele op 30 augustus 15891,
en overleden te Moeskroen op 18 januari 1970.
gesterkt door de laatste Heilige Sakramenten.

Het leven is als een opstel waarvan de leerling een
titel krijgt. De redaktie hangt van hem zelf af. Hij put
de elementen in zijn ondervinding maar moet deze zorg-
zaam en ordelijk samenstellen.

Zo moet de mens zijn leven leiden doorheen de gebeur-
tenissen rondom hem. Hij moet trachten zo rechtscha-
pen. zo juist. zo goed mogelijk dit kunststuk af te wer-
ken. Dit is niet gemakkelijk en iedereen heeft de neiging
om de armen te laten vallen voor zo'n opgave en zich
te laten leiden door het leven zelf.

Dierbare familie, dank voor alles wat u voor mij zijt
geweest ; over mijn dood heen kan dat nu allemaal on-
onderbroken voortgaan in uw gebed; het wordt de
enige ware troost voor u allen en een echte steun voor
mij ; tot weerziens.

Chére famille, chers amis et connaissances, mieux
que jamais, je vois maintenant que la mort du chrétien
n'est qu'un «au revoir »; grace & votre priére aussi ce
sera un jour une consolante réalité, me m'oubliez
donc pas.
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