Melanie De Rijck

Geboren op 08-06-1905 te Groot-Bijgaarden
Overleden op 31-07-1994 te Asse
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Vroom aandenken aan

Mevrouw

Melanie DE RYCK

weduwe van Corneel VAN ROY

geboren te Groot-Bijgaarden op 8 juni 1905
en godvruchtig ontslapen in de H.-Hartkliniek
te Asse op 31 juli 1994, gesterkt door de
genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

De families DE RYCK, VAN ROY,
GOOSSENS en CAPERS

danken U voor de blijken van
deelneming en uw gebeden.

Hoe oud moeder ook wordt, hoe traag haar heen-
gaan zichtbaar nadert, toch komt de dood steeds als
een onverwachte gast en slaat een wonde in het
dankbaar kinderhart.

Zij was niet alleen een goede moeder, maar diezelfde
goedheid stroomde over op allen die haar kenden en
mochten benaderen, medevoelend met iedere zorg
en kommer en verheugd om ieder straaltje geluk in
het leven van de anderen.

Maar langzaam kwamen met de jaren ook de onge-
makken van de oude dag. Een lang leven is nu ten
einde. Deze werkzame, blijgezinde vrouw rust nu
voor altijd bij God.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor
uw genegenheid en beste zorgen gedurende mijn
laatste jaren, de wereld is een ballingschap en het
leven een doortocht. Ged zal U lonen, intussen bidt
Voor mij.

begr.-crem. wingels leleu printing



