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Het laatst zijns levens bracht hij in blll[_‘dschnp

door, en na voortgang in de vreze Gods, g'ilpi ij heen

in vrede. ob. X1V, &
i Bid voor de ziel

GUSTAAF VAGENHENDE

weduwnaar van

ROSALIE STEVENS

geboren te Wichelen, de 26 November 1877, en god-
vruchtig overleden te Uitbergen de 27 December 1952.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De laatste weken van zijn aards leven waren een
aaneenschakeling van lichamelijke ellenden. Immers
een onverbid_de!i?ka kwaal ondermijnde het kloeke
gestel van den taaien Gustaaf. Doch sterk door zijn
totale terugkeer naar God, heeft hij zijn plinen met
engelachtige verduldigheid verdragen.

- Eenvoudig was zijn leven; stil en zacht is hij voor-

- biljgegaan. Dat de Heer hem in genade ontvange, en
vergeve wat uit menselijke zwakheid zou misdaan

zijn. In den ouden daé:] wanneer wij ons in de nabijheid

van den dood bevinden, wat schijnen alle geneugten

van de wereld ijdel en kinderachtig. Meer troost vond

ik in mijn paternoster dan inal de bedriegelijke ge-

noegens die de wereld mij aanbood.

Beminde zoon en schoondochter, dank voor uwe
liefde ; ik ga bij moeder naar den Hemel, daar ver-
wacht ik u met al onze dierbaren. Troostend was het
voor mij op mijn steribed omringd te zilln door al dege-
ne die mij genegen zijn, en tot den laaisten snik te
worden bijgestaan door de eerweerde Zusters en een
priester : zekerste waarborg mijner zalige esuwigheid.
Ik vraag u mij toch niet te verwcarlozen in uw aan-
denken, doch bijzonderlijk uw gebed.

Goede Zusters van 't klooster, na God bedankt
te hebben omdat ik mijn laatste jaren mocht over-
brengen in een rustoord waar ‘ik mijn godsdienst-
plichten gemakkelijk vervullen kon, ben ik ook dank-
baar voor uwe liefdevolle zorgen. Moge ik door uwe
gebeden gelouterd, spoedig in ‘t hemels vaderhuis
aanlanden. ;






