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Vroom aandenken ocan de Heer

FRANS DE RIJCKE

achtgenoot wvan Mevrouw
CELESTINE DE CROOCK

geboren te Berlare op 2 december 1897 en god-
vruchtia overleden te Berlare op 24 oujusius
1978, gesterkt door de H.H.-Sacramenten.

Frons is de tradities von geloof en plichtsver-
vulling getrovw gebleven, die hij van huis uit
heeft meegekregen.

Als jonggehuwde was hij brouwersgost, moar
toen hij stiloon een gezin begon te vormen,
keek hij uit noar een vaoste baon: hij werd
zelfstandig boer ... en wvoor zijn tijd zelfs een
grote boer met & koeien en evenveel kleinvee ...
met de nodige weiden en akkers woor granen
om wvoedsel te winnen wvoor mensen en dieren.
Het ging niet altijid mee op z'n bedrijf; toch
heeft hij koppig voortgedoan tot de tiid ge-
komen was om te rusten van de arbeid.

Nu kon hij zich noar hartelust bezughnuden in
zijn groententuin; tot het loatste joor wan zijn
leven kon hij er geen onkruid verdrogen.

De loatste 7 joar zette een onbarmhartige ziekte
zich zodanig door dat zijn sterk gestel lang-
zaom maar zeker werd ondermijnd.

Celestine heeft hoar mon in gezondheid en
ziekte trouw bijgestoan; in  hoor zorg waos
Frané altijd de eerste en de lootste.
De communie aon de zieken was voor hem
telkers “een opbeuring en een feest.

Mocht hij na een leven wvan arbeid en geloof,
voor eeuwig rusten in de gelukzalige vrede bij
de Heer.

Hiervoor willen we samen met zijn goede echt-
genote, kinderen en kleinkinderen, fomilieleden,
vrienden en geburen bidden.

Mevr. Celestine DE CROOCK, kinderen en
kleinkinderen,

De fuomilies DE RIJCKE, DE CROOQCK,
VEREECKEN, sn MOENS;

danken U wvoor de blijken van
kristalijke deslneming in hun rouw.
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