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DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Odette DE VOS

echtgenote van de Heer Noé&l VANSCHOORISSE

geboren te Etikhove op 24 augustus 1941
en godvruchtig overleden te Gent
op 24 januari 1998,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Liefste Odette,

Nu ons leven voor elkaar pas begon en wij
mekaar het meest nodig hadden, ben jij veel
te vroeg van mij weggerukt. Toch zal ik jou
elke dag terugzien in onze kleindochter Fien,
waar jij 7 maanden tenvolle van genoten hebt.
Ock al zal Fien jou niet echt kennen, ik zal
haar over jou heel veel kunnen vertellen.

Mama,

Een koude leegte is er nu voor ons. Waar
moeten wij met onze verhaaltjes en problemen
naartoe ? Voor ons liet je alles vallen om er
voor te zorgen dat wij niets te kort hadden.

Lieve Meter,

Wij waren twee handen op één buik.
Steeds was jij er voor mij. Onze jeugd kleurde
jij in ; ieder kind was welkom bij jou.

Lieve echtgenote, mama, oma, zus,
schoonzus, tante, meter :

Rust nu maar uit. :

Je hebt je strijd gestreden.

Je hebt het ontzeitend moedig gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ?

Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?

Zo zal jij, Odette, in onze herinnering en
dankbaar hart blijven voortleven.

Nogl VANSCHOORISSE, haar echigenoot;
Philippe en Sylvie VANSCHOORISSE-

VANDENHOLE,
Philippe en Isabelle VANDERCOILDEN-
VANSCHOORISSE, haar kinderen;

Fien VANSCHOORISSE, haar kleinkind,

De families DE VOS-VANHOOLANDT en
VANSCHOORISSE-VANDEN HEEDE,

danken U oprecht voor de blijken
van medeleven en gebed.

Mamis voor Odette in de St.-Pieterskerk op
zaterdag 28 februari 1998 om 18.30 uur.

Rouvwdienst Devas. Ronss.



