Nancy De Vos

Geboren op 22-05-1980 te Eeklo

Overleden op 02-04-2002 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbaar aandenken aan

mejuifrouw

Nancy De Vos

Geboren te Eeklo ap 22 mei 1980 en
overleden te Gent op 2 april 2002,

De familie dankt iedereen voor de sieun in

deze moeilijke momenten,

Mijn klgine trezehees,
MNancytje, je was de zeldzame bloem die ontluikte in de
twin van mijn hart, Je was alles in mijn leven en nu ben
ik je g{.ﬂ{:l'l.‘i kwijt. Het enigste meiske van heel mijn leven
dat ik zo graag ga zien. “Nancke”, je kon het baste uit
mij bovenhalen en door je voortdurend enthousiasme
en onvermoeibare gedrevenheid bloeide ik volledig
open naast jou. Toen jij ergens binnenkwam vulde je de
ruimte zoals je ook mijn hart voorgoed wvult. Ik weet dat
je nu boven in de hemel zijt en 'k weet dat je op me
wacht. We hadden een mooie toekomst voar ogen. We
hadden nog zoveel te doen en 'k wil nog zoveel zeg-
gen tepen jou, maar dat zal voor straks zijn, [k zeg niet
vaarwel, mijn lief Nancke, maar tot straks. 1k weet dat
je ons allemaal gade slaat en over ons waakt, Ik mis
je... ik zie u graag voor altijd...

Steven

MNancy, je zorgde voor ons: je broers, vader, moeder.
MNu bidden wij voor u en we houden u voor altijel in
onze gedachten. Je bhemt en blijit een voorbeeld voor
ons allen,
Wij zullen je nooit of nooit vergeten,
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