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HIJ RUSTE IN VREDE.
In gebed gedenken wij de ziel van

DE HEER

Maurice De Vos

echtgenoot van Mevrouw
FEDORA REYNAERT

geboren te Oudenaarde op 26 juli 1916 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde op 14 september 1982, ge-
sterkt door de heilige sakramenten der zieken in extre-
mis.

Onverwacht, zo plots is Maurice van ons heengegaan,
't lijkt bijna niet te geloven. We zagen hem nog in de
kerk, langs de sitraat of rustig aan het kaarten. Miemand
kon vermoeden dat hij ong nu reeds zou verlaten. Hij-
zelf wist beter. Hij kende zijn verzwakle hart. Zwijgzaam
van aard, hield hij zijn zorg voor zich om niet tot last te
zijn. Zo kenden en waardeerden wij hem als ean slille
werker, bescheiden gedienstig, een man van weinig
woorden, met een vaste geloofsovertuiging. Zo is hij
wel plots, maar niet onvoorbereid gestorven,

Heer God, wij bidden U voor Maurice die van ons is
heengegaan. Laat hem nu eeuwig thuiskomen bij U en
na een leven van werken en zorgen leven in Uw vrede.
Schenk ons de geest van Uw Zoon om voor elkaar een
troost en steun te zijn op de weg die voor ons ligt.

Mevrouw Fedora Reynaert,
kinderen en klginkinderen

danken u voor de blijken
van deelneming in rouw en gebed,

Mamis op zaterdag 25 september 1982 te 8 uur.
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