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Vader, Uw Wil geschiede.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

MAURICE DE VOS
Echtgenoot van Mevrouw
MADELEINE BOLLAERT

geboren te Lokeren, de 30 mei 1909 en er over-
leden de 30 juli 1962.
Voorzien van de Zalving der zieken.

Oud-Strijder 1940-45.

Ik ben de verrijzenis en het leven, die in mij ge-
looft, al is hij gestorven, zal leven. (Jo XI, 25.)

Miets is blijvend op aarde; alle geluk van de
wereld ontsnapt ons en dit vaak op het ogenblik
dat men meent het te bezitten.

Hij die nu van ons weggaat was een brave man
en een goede vader; wij betreuren hem innig,
maar niet in hopeloze droefheid. In de Heer is

hij gestorven en in loon voor zijn kristelijk leven,

voor zijn werken en zwoegen, zal hij de eeuwig-
heid bekomen.

Dierbare echtgenote, te vroeg en onverwacht
word ik van u weggehaald : het is Gods Wil. Hij

zal u echter verder steunen en sterken om het
zware kruis te dragen. lk dank u om uw trouwe
liefde en uw echte goedheid. Draag nu moedig
en met Gods hulp de zorg over onze jongen.

Goede zoon, vader zegent u, doet uw best naast
moeder, moge de goede God u verder door het
leven leiden.

Familieleden, vrienden en kennissen, vergeet de
mijnen niet die ik nalaat en bidt met hen voor mij.

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID. 300 d. afl.

Om uw blijken van kristelijke
deelneming en uw gebeden dan-
ken U hartelijk :

De Familién : DE VOS, BOLLAERT,
WAUTHIER en DE KERPEL.




