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Omder de schaduw van het Kruis wil ik rosien,

.'.

ZALIG AANDENKEN VAN MEVROUW

Marie Constantia DE VOS

weduwe van Mijnbeer

Philemon JANSSENS

geboren te Sint Lievens Houtem de 4 juli 1871 en god-
vruchtig overleden te Borsbeke de 19 augusius 1959

versterki door de H. H, Sacramcoten der stervenden.

Zalig zijn zij die eenvoudig van hart zijn, want zij zullen
God zien.

De dood van de rechtvasrdige is kostbaar in Gods ogen; Hij
is de overgang tot een beter leven; de vervulling van alle
verlangens, en de verwisseling van elke ellende met een
eenwigdurend geluk.

Lij was oolmoedig van harte, vreedzaam van gemoed, werk-
zaam, dusdanig dat ze van eenieder geterd en bemind werd.
— " Heilige Maagd Maria, gedurende mijn leven zijt Gij mijn
toevlucht geweest ;| Toon pu vooral dat Ge mijn moeder zijt
en help me op deze lantste grote reis, opdat ik schoon zoun
aankomen voor de troon van Uw goddelijke Zoon.

— " Beminde kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten
volgaarne zou ik nog in uw midden hebben willen blijven.
Maar Cods Wil geschiede tot ons hoger Heil.

* U vooral mijn beminde dochters Louisa en Celine dank ik

wvoor uw grenzeloze zorgen en edelmocdigheid. Vergeet mij
verder niet in uw gebeden,

————

Mejuffer Celine JANSSENS,

Mijnheer en Mevrouw Flederik CAUDRON - JANSSENS en kinderen,

Mejuller Louise JANSSENS,

Mevrouw Weduwe Achiel DE RIJCK - JANSSENS en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Henri JANSSENS - STEVENS en kinderen,

De familiéen DE VOS5, LEUS, JANSSENS en KILLEMANS,

Diepgevoelig aan uw blijken van kristelijke deelneming

betuigen U bun innigste dank.




