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Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is

dichtdoan en verpakken

in de goede gedachten

ter herinnering. ..

is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pisken
van pijn en vreugd...

Afscheid nemen

is met dankbare handen
weemoedig meedragen

al wat waarde is

om niet te vergeten...

iz moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen en achterlaten

en niet kunnen vergeten. ..
Leven is

- vanaf zijn geboorte -
voortdurend afscheid nemen.
Loshaken

om voon te gaan.

Zichzelf verliezen

om zich te vinden.

Het risico nemen

van de graankorrel

om vruchtan voort te brengen.
Afscheid nemen

is het moeilijkste

in het leven,

Men leert het nooit,

Gelovigen nemen nooit afscheid
van het Leven.
Ward Bruyninckx
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Dankbaar aandenken aan
Maria Stephania DE VOS

weduwe van
Maurice Goubert

Zij werd geboren te Ninove
op 15 januari 1914 en overleed te Aalst
op 27 maart 1995.

De familie dankt u voor uw gebed
en bemoediging

Begrafenissen: Rouwcentra Anjs, Aalst-Denderlaeuw
(053)212944 - 666759



