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Het leven eindigt niet, het verandert.
Sterven is geen afscheid nemen van het leven,
wel van de tijd op weg naar eeuwigheid.

T

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Lucille DE VOS
weduwe van de Heer Paul WILLEMS

geboren te Melden op 15 december 1926
en godvruchtig overleden te Ronse
op 22 september 1994,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

De sterfelijke mens staat vaak voor onbegrij-
pelijke problemen. In onze menselijke beperkt-
heid hebben wij ieder ons eigen kruis te aanvaar-
den en te dragen.

Voor het oog van de mensen is een leven
kort, temeer als het gevuld is met kommer en
zZorg,

Zo gaat deze vrouw naar haar laatste rust-
plaats. Haar vergankelijk lichaam vertrouwen we
toe aan de aarde waarop zij geleefd en gewerkt
heeft.

Steunend op de barmhartigheid van de Heer
durven wij voor haar bidden :

Heer, onze God,

niet voor de dood hebt Gij ons gemaaks,
wel voor het leven.

Wij vragen U :

geef dat Lucille die overleden is,

nu bij U een eeuwige thuis mag vinden.
En laat ons allen groeien

in geloof en hoop.

Amen.

Mevrouw Marie-Germaine WILLEMS,
De Heer Cyr WILLEMS, haar kinderen;

Jongeheer Kim MESQUIN, haar kleinkind;

De families DE VOS-GEENENS en
WILLEMS-VINDEVOGHEL

danken U voor uw gebed en meeleven.

Rouwdienst Devos. Ronse,










