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Ik ben de Weg., de Waarheid ea her Leven,
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GEDENK IN UW GEBED EN OFFER
MEVROUW

Leonie, Marguerite DE VOS

Weduwe van de Heer

Edgard ERAUW

geboren te Letterhoutem, op 14 augustus 1897 en god-
vruchtig overleden in de Sint-Elisabethskliniek te
Zottegem, op 29 maart 1979.
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

«Ook gii zijt nu wel bedroefd, maar Ik zal U weer.
zien, dan zal uw hart zich verbliidden en miemand 2l
U deze vreugde ontnemen.s Joa. 16,22
God, wij danken U omdat Gij ons deze moeder hebt
geven, Nu Gi) haar terugroept vertrouwen wij haar
n U toe. Uw H. Wil geschiede, Deze vrouw was een
vertuigd keristen mens. Tot de Heer Jezus ging zii met
haar geloof, 1ot de mensen met haar harr, met haar
glimlach, met haar goedheid, met haar dienstvaardig-
heid, met haar liefde.

Vioeg werd zij zwaar beproefd door het verlies van
haar man, de gebeurtenissen deden haar niet wankelen,
maar in de zorg voor haar gezin bleef zij vertrouwen
op God die niet slaat zonder te zalven. Zij gaf aan de
Heer en aan Maria de plaats die Hen toekwam, =zij
volgde Hen 20 dicht mogelijk. Wat heeft zij tot Hean
gebeden opdat haar kinderen het goed zouden hebben.
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Wﬁeﬁgﬁ“ gevolgd tot het uiterste, tot in de eenzaam.

heid, tot in het langdurig liiden.

Moeder, uw kinderen danken U voor uw voorbeeld
van liefde, werkzaamheid en geduld. Blijf met wvader
van uit de hemel over ons waken,

Peste Kinderen, ik dank U ook voor de genegenheid
die gii mii bebt betoond en vooral om uw steun in
mijn eenzame oude dagen.

Bliif rouwe kristenen, heb elkander lief, laar ons
door gebed met elkaar verbonden blijven.

H. Hart van Jezus, wij betrouwen op U,

H. Moeder Maria, spreek voor wader en moeder en
voor ons allen ten beste.

Hr & Mw Oscar ERAUW-STEVENS en kinderen,

Hr & Mw Honoré VAN LANGENHOVE-ERAUW
en kinderen,

Hr & Mw August ERAUW-VAN WASSENHOVE en

kinderen,
De families DE VOS, ERAUW, VETTENBURG en

GOOSSENS,

gevoelig voor de blijken van deelneming in
hun rouw, danken U oprecht.

Begrafenisonderaeming : Arthur De Smet, Oordegem.
Uitg. Jozef De Pauw-De Moor, Letterhoutem



